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ALINE: “Begin 
dit jaar beviel ik 
van mijn eerste 
kind, mijn vrouw 
en ik noemden 
haar Teddy. We 
waren supertrots, 
maar helaas hoor-
den we al tijdens 
de zwangerschap 

dat Teddy waarschijnlijk een hartafwijking 
had. Uiteindelijk bleek na de geboorte dat 
ze een erfelijke aandoening had waarbij ze 
vooral problemen met haar hart had. 
Ruim twee weken na haar geboorte moest 
Teddy met spoed geopereerd worden. Dit 
was voor ons heel spannend, maar geluk-
kig ging het goed. Daarna werd er zelfs 
over gesproken dat Teddy wellicht met 
sondevoeding mee naar huis mocht, maar 
opeens verslechterde haar gezondheid. Alles 
ging zo snel dat haar artsen nog maar weinig 
voor haar konden doen. Uiteindelijk overleed 
Teddy op 26 februari. Ze werd slechts zes 
weken oud. Mijn vrouw en ik waren gebro-
ken. We misten haar verschrikkelijk en  

waren compleet in de rouw. Tegelijkertijd 
was de wens voor een tweede kindje er ook. 
Het was absoluut niet zo dat we Teddy 
daarmee wilde vervangen, maar we hadden 
zoveel liefde te geven dat we een aantal 
maanden na Teddy’s overlijden opnieuw 
voor een kindje besloten te gaan. Gelukkig 
wilde de donorvader van Teddy nog een keer 
meewerken en inmiddels ben ik zwanger van 
onze zoon. In maart 2024 ben ik uitgerekend 
en ik kan niet wachten totdat hij er is.
Hoewel Teddy’s syndroom erfelijk is, hoeven 
we ons volgens de artsen weinig zorgen te 
maken over herhaling. Teddy’s donorvader en 
ik zijn allebei getest en wij hebben de aan-
doening niet. Met Teddy was het dus pure 
pech en dat is heel verdrietig, maar het geeft 
ons ook vertrouwen op een goede a� oop dit 
keer. Het bijzondere is dat 2023 mijn 
mooiste en zwaarste jaar tegelijkertijd was. 
Zo werd ik voor het eerst moeder van het 
liefste en sterkste meisje ooit, maar helaas 
mocht ik maar kort van haar genieten. Ik 
hoop dus echt dat 2024 een beter jaar voor 
ons wordt, maar daar heb ik door de komst 
van onze zoon alle vertrouwen in.”

‘IK WAS ER BIJNA NIET 
MEER GEWEEST’
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We zijn allemaal druk aan het aftellen voor het nieuwe jaar, maar voor 
deze vrouwen kan 2024 niet snel genoeg komen. Zij kijken namelijk terug 

op een dramatisch 2023.
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AUDREY: “Emanuel 
en ik leerden elkaar 
in 2020 kennen 
tijdens een vakan-
tie op Ibiza. Hij 
was kunstenaar en 
verhuisde in 2014 van 
Engeland naar het Spaanse eiland. Het was liefde 
op het eerste gezicht. Zijn uiterlijk, karakter, 
lach: alles trok me enorm in hem aan. Gelukkig 
was het wederzijds en na mijn vakantie kregen 
we een relatie. Eerst op lange afstand, maar eind 
2021 besloten we te gaan samenwonen. Vandaar 
dat ik mijn huurwoning in Amsterdam opzegde 
en bij Emanuel op Ibiza introk. Superspannend 
allemaal, maar het voelde als de juiste keuze. En 
het eerste jaar ging ook best goed tussen ons. 
Hij was veel bezig met zijn kunst en ik 
werkte fulltime op afstand voor mijn Neder-
landse werkgever. Op vrije momenten gingen we 
naar het strand en we genoten van elkaar. Dat 
hij afgelopen voorjaar aangaf niet meer van mij 
te houden, zag ik dan ook totaal niet aankomen. 
Ook niet dat hij stiekem al een tijdje aan het 
� irten was met iemand anders. Of hij echt is 
vreemdgegaan, weet ik nog steeds niet, maar 
eigenlijk doet het er niet meer toe. Emanuel en 
ik gingen uit elkaar en met een gebroken hart 
verhuisde ik terug naar Nederland. Ik moest niet 
alleen afscheid nemen van mijn relatie, maar ook 
van mijn � jne leven daar. Toch zag ik mezelf niet 
in mijn eentje op Ibiza blijven wonen, omdat ik 
daar verder niemand kende. Momenteel woon ik 
dus weer tijdelijk bij mijn ouders, maar ik hoop 
binnenkort snel een eigen stekje te hebben. Dan 
kan ik dit Ibiza-avontuur eindelijk voorgoed 
achter me laten.”
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‘Ik verhuisde voor 
hem naar Ibiza, 
maar nu is het uit’

RILEY: “Een daklekkage, een auto die van ellende niet meer reed en een 
zieke hond die geopereerd moest worden. Halverwege dit jaar had ik zoveel 
kosten in één keer dat ik echt niet meer wist waar ik het zoeken moest. 
Spaargeld had ik helaas niet en rood staan kon ik ook niet. Bovendien ben 
in single en kamp ik nog steeds met een enorme studieschuld, dus even 
ergens een lening afsluiten, was ook geen optie. Afgelopen zomer zat ik 
echt met mijn handen in het haar. Voor de huur had ik geen geld meer en 
boodschappen doen, ging maar net. En toen opeens kreeg ik een belangrijk 
bericht van De Belastingdienst. Het bleek dat ik over 2020, 2021 en 2022 
nog huur- en zorgtoeslag terugkreeg. In totaal meer dan 2000 euro! Ik was 
zo blij. Geen geldzorgen meer in het nieuwe jaar!”

‘Die de� nitieve 
aanslag kwam 

net op tijd’

RIANNE: “Op 20 juni beviel ik van mijn dochtertje Tess. 
Ze kwam bijna zeven weken te vroeg, maar deed het geluk-
kig heel goed. Na twee weken ziekenhuis mocht ze mee naar 
huis en mijn man en ik waren erg opgelucht. Ook mijn vader 
leefde enorm met ons mee. Na het overlijden van mijn moeder 
op mijn achttiende was hij mijn vaste rots in de branding 
geworden. We waren heel close met elkaar en woonden zelfs 
in dezelfde straat. Helaas ging het twee maanden na de thuis- 
komst van Tess mis. Mijn vader kreeg in het bijzijn van zijn 
broer een hartstilstand en werd gereanimeerd. Na een tele-
foontje van mijn oom ging ik meteen naar mijn vader toe. De 
reanimatie was nog steeds gaande en uiteindelijk werd mijn 
vader met een zwakke pols met spoed naar het ziekenhuis 
gebracht. Daar werd hij voor 24 uur in een kunstmatige coma 
gebracht. Jammer genoeg mocht het niet baten. De volgende 
dag bleek mijn vader hersendood te zijn en op 7 september 
werd hij of� cieel doodverklaard op 66-jarige leeftijd. Het was 
ontzettend verdrietig. Niet alleen omdat het erg plotseling 
was, maar omdat ik opeens geen ouders meer had. Ik was voor 
het eerst moeder geworden, maar ook wees. En dat is iets wat 
ik soms nog steeds moeilijk kan bevatten…”

‘Ik werd voor 
het eerst moeder 
én wees’
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SARA: “In september 
vloog ik naar mijn zus in 
Australië toe. Ze woont 
al vier jaar in Queensland 
en we hadden elkaar 
ruim anderhalf jaar niet 

gezien. Dolgelukkig vlogen we elkaar 
in de armen op het vliegveld en reden 
we naar haar appartementje toe. Die 
avond kletsten we bij en proosten we 
met bubbels. Ik sliep op een luchtbed in 
de huiskamer. Het was alleen zo warm 
dat ik een raampje opendeed zodat het 
wat kon tochten. Had ik dat maar niet 
gedaan. Halverwege de nacht schrok ik 
wakker door een immens scherpe pijn op 
mijn borst. Ik had geen idee wat er aan 
de hand was, maar gilde het uit. Mijn zus 
stond binnen een paar tellen bij me. Ze 
keek en zag direct een vuurrode plek. Het 
bleek dat ik gebeten was door een spin. 
Vanaf dat moment ging alles snel. De pijn 
werd steeds intenser, ik begon te zweten 

en ik voelde dat ik wegzakte terwijl ik 
mijn zus de hulpdiensten hoorde bellen. 
Met de ambulance werd ik meegenomen 
en in het ziekenhuis kreeg ik direct 
tegengif toegediend. Dat werkte geluk-
kig vrij snel waardoor ik weer bijkwam. 
Maar ik was nog altijd intens ziek want 
het gif had zich als een razende door mijn 
lichaam verspreid. Vier dagen lag ik op 
de IC en daarna een dikke week op een 
andere afdeling. Totaal uitgeput en als een 
schim van mezelf verliet ik na twee weken 
het ziekenhuis waarna ik bij mijn zus nog 
twee weken op de bank heb gelegen 
terwijl zij me verzorgde. Daarna was het 
tijd voor mijn vlucht terug naar huis. 
Ik kon niet wachten om terug naar 
Nederland te gaan, al vond ik het ook 
heel moeilijk om afscheid te nemen van 
mijn zus. Door dit bizarre voorval is onze 
band nog sterker geworden. Ik ben haar 
zo dankbaar dat ze zo snel handelde. Het 
had weleens heel anders kunnen a� open.”

MARIA: “Er wordt weleens gezegd dat je met maar een 
paar huisdieren in je leven echt een hechte band ontwik-
kelt. Ik heb dat met mijn kater Moos. Toen ik hem vijf jaar 
geleden voor het eerst als kitten zag, was ik op slag verliefd 
op hem. Hij was helemaal grijs, op een wit vlekje op zijn 
buik na, en had een superlieve uitstraling. Samen kroelden 
we urenlang op de bank en in bed. Ik woon alleen, dus 
het was altijd hij en ik, maar vorig jaar zomer kwam hij 
opeens niet meer thuis. Nu was Moos best graag op pad. 
Als ik hem ’s ochtends naar buiten liet, kwam hij laat in de middag vaak 
pas weer terug. In eerste instantie maakte ik me dus niet zo’n zorgen, maar 
na een dag kreeg toch ik wel de zenuwen. Waar was hij? Urenlang zocht ik 
hem op straat. Ook belde ik de dierenambulance, opvangcentra en asielen, 
maar niemand had Moos gezien. Met veel verdriet gaf ik het daarom na een 
paar weken op. Moos zou waarschijnlijk nooit meer thuiskomen en ik was 
compleet in rouw. Langzaamaan wendde het dat Moos er niet meer was. Het 
verdriet werd er alleen niet minder om, want ik dacht elke dag aan hem. Wat 
ik vooral hoopte, was dat hij nog leefde en het goed had. Dat vond ik be-
langrijker dan dat ik hem zelf ooit weer in mijn armen zou sluiten. Toen hij 
ik afgelopen zomer in de tuin zat, verwachtte ik dus absoluut niet dat Moos 
zomaar weer kwam aanlopen. Toch gebeurde dat wel en heel nonchalant gaf 
hij mij een kopje alsof er niks gebeurd was. Ik was dolgelukkig en knuffelde 
hem eindeloos lang. Sindsdien is Moos niet meer weggegaan.”

‘Na een jaar 
kwam-ie opeens 
weer aanlopen’

‘De beet deed 
vreselijk pijn’
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LAURA: “Zeventien jaar, zo lang werkte ik al bij een 
bekend communicatiebureau toen ik afgelopen lente 
te horen kreeg dat ik met een reorganisatie ontslagen 
werd. Het opmerkelijke was dat ik het al wist, voordat 
het of� cieel bekend werd gemaakt. Ik zat namelijk in 
de ondernemingsraad en daardoor wist ik al een tijdje 
dat het niet goed ging met het bedrijf. Toen er op een 
gegeven moment een ontslagronde werd aangekondigd, 
hield ik mijn hart vast voor mijn collega’s. Dat ik zelf 
ook op de lijst stond om ontslagen te worden, had ik 
nooit verwacht. Toch stond mijn naam ertussen en het 
ergste was dat ik het met niemand kon bespreken. 
Omdat mijn hoofd helemaal niet meer naar werken 
stond, meldde ik me ziek. Iedereen was bezorgd en 
vroeg of het wel goed ging, maar niemand had door 
wat er echt aan de hand was. Totdat de ontslagen 
maanden later eindelijk bekend werden gemaakt. Het 
hele bedrijf stond op z’n kop, maar ik voelde me vooral 
opgelucht. Natuurlijk, ontslagen worden, is nooit leuk. 
Maar het maanden voor je moeten houden, is nog een 
stuk erger. Ik heb mijn ontslag echt moeten verwerken. 
Hoewel het niet persoonlijk was, voelde het wel zo. 
Het zorgde voor een deuk in mijn zelfvertrouwen, 
maar nu probeer ik vooral vooruit te kijken. Zo ben 
ik weer lekker aan het solliciteren en overweeg ik ook 
verschillende opleidingen te doen. Begin 2024 hoop ik 
daarmee te beginnen.” 

‘Maandenlang 
moest ik mijn ontslag 
voor me houden’

ANNEKE: “Het begon 
eind januari met een 
lichte pijn in mijn lies. 
De pijn werd steeds 
erger en op een gegeven 
moment kreeg ik ook 
verhoging. Na wat 
googelen dacht ik aan 
een liesbreuk, maar 

andere belangrijke symptomen, zoals een zwelling, had 
ik niet. Toevallig was mijn man net op reis voor werk, 
dus ik stond er thuis alleen voor. Dagenlang lag ik in 
bed, ik had zoveel pijn dat ik alleen maar op mijn rug 
kon liggen. Toen mijn man na een paar dagen thuis 
kwam, schrok hij zich kapot. Ik was er zo slecht aan 
toe. De huisarts kwam op huisbezoek en ik moest 
direct naar de spoedeisende hulp. Daar bleek dat ik 
een dodelijke, vleesetende bacterie had. Hoe ik eraan 
kwam, was helaas niet meer te achterhalen, maar mijn 
nieren functioneerden al niet meer. Met spoed werd ik 
geopereerd. De artsen zeiden dat ik waarschijnlijk net 
op tijd was. Als er meer organen waren uitgevallen, 
hadden ze wellicht niks meer voor mij kunnen doen. 
Het gekke was dat alles op dat moment langs me heen 
ging. Door de pijn kon ik niet meer helder nadenken. 
Ruim 24 uur na de operatie werd ik weer wakker met 
een grote open wond in mijn buik. De bacterie was 
weggehaald met nog wat gezond weefsel daaromheen. 
Om mijn lichaam eerst wat tot rust te laten komen, 
was ik tijdelijk in een kunstmatige coma gebracht. 
Daarna moest mijn wond een week lang openblijven 
om te kijken of de bacterie echt weg was. Het spoelen 
van de wond was verschrikkelijk. Elke keer doorstond 
ik het huilend, omdat het enorm veel pijn deed. Nadat 
er in mijn buik een speciaal matje was geplaatst ter 
vervanging van het weggehaalde weefsel werd de 
wond gehecht. Vervolgens begon het maandenlange 
herstel. Omdat de bacterie nogal wat schade aan mijn 
lichaam had gebracht, moest ik een aantal dingen 
opnieuw leren. Bijna alle bewegingen, zoals draaien, 
zitten, opstaan en lopen, waren niet meer vanzelf-
sprekend en dat was heel heftig. Inmiddels gaat het 
weer goed en ik ben ontzettend dankbaar dat ik het 
heb overleefd. Pas later las ik dat een vleesetende 
bacterie weinig voorkomt. Maar als je het hebt, is er 
een reële kans dat je eraan overlijdt. Ik ben dit jaar 
dus echt door het oog van de naald gekropen en dat 
realiseer ik mij maar al te goed.”
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